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Ngô Đình Diệm- Phần Tóm lược.  
Nhìn Lại Những Năm Ông Diệm Cầm Quyền 

Bùi Ngọc Vũ  JJR 64  
Bối cảnh  
Viết về sự việc của một quốc gia là công việc của một sử gia và là một công trình to lớn. Đây không phải vậy mà chỉ là kết quả của một cố gắng sưu 
tầm, tra khảo và phân tích để giúp cho sự hiểu biết của chính người viết. Khởi đầu chỉ là một câu hỏi ngắn mà lớn : Tại sao ? Lẽ dĩ nhiên là không thể 
có một giải đáp đơn thuần mà đưa ra được Sự Thật. Người viết chỉ mong tìm thấy qua con mắt chủ quan của mình vài khía cạnh của Sự Thật phức tạp 
và muôn mặt.  
Phải nói ngay là tôi không có trực tiếp tham dự vào thời sự và các biến cố đã làm ra lịch sử của VNCH. Ngày hiệp định Geneve được ký kết, 21-7-
1954, có thể lấy đó làm ngày khai sanh cho một thực thể Nam Việt-Nam độc lập, lúc đó tôi mới được gần 8 tuổi. Về năm ấy trong trí nhớ yếu kém của 
tôi chỉ còn dấu ấn của niềm rạo rực chờ mong chuyến đi máy bay lần đầu. Sau nó lại sớm bị đánh tan bởi những nỗi sợ và những cơn buồn nôn do gió 
khiến phi cơ nhồi lên nhồi xuống.  
 
Đến năm 1964 tôi được học bổng quốc gia đi du học Pháp quốc và sau đó ở lại đó sinh sống luôn cho đến ngày nay. Như thế tôi sống qua thời Đệ 
Nhất Cộng Hòa với tâm trạng vô tư lự của một học sinh trong khung cảnh một thành phố Saigon giờ nhớ lại rất yên bình, thơ mộng. Thời buổi này còn 
được đánh dấu trong ký ức tôi bởi ít kỷ niệm nhỏ dính líu tới hai ngày 11/11/1960 và 1/11/1963.   
Lần đầu là hình ảnh các anh lính Dù lom khom núp các gốc cây xung quanh dinh Độc Lập với kết quả vui thú cho cậu học sinh đã đạp xe đến tới 
trường nằm ở cạnh dinh rồi lại được phép nghỉ học ra về.  
Lần sau, là vị tanh tưởi của những miếng cơm nguội ăn với cá mòi trong mấy ngày bị giam giữ ở trại Quang Trung trước ngày 1/11. Ít lâu sau là buổi 
‘nhảy đầm’ ăn mừng ‘cách mạng thành công’ trong Chợ Lớn mà cho đến ngày nay tôi còn giữ và chân quý một tấm hình chụp đêm hôm đó. 
 
Đến thời Đệ Nhị Cộng Hòa cuộc chiến Nam-Bắc nổ bùng dữ dội, gây tác động lớn vào tinh thần của mọi sinh viên xa nước, mỗi ngày với hình ảnh 
trên máy truyền hình. Nó cũng chi phối đời sống hàng ngày của mọi sinh viên, đặc biệt là ở vùng Paris qua các sinh hoạt trong khuôn khổ của Tổng 
Hội Sinh Viên.  
Đến giữa năm 1971 ‘thành tài’ như chữ được thông dụng, theo tinh thần THSV đề xướng, tôi cũng háo hức muốn về nước cùng một số bạn đàn anh 
đang chuẩn bị và thực hiện việc đó. Đây cũng là lần đầu có gần như một ‘phong trào hồi hương’ diễn ra từ Pháp. Song bản thân tôi thì chưa sẵn sàng 
vì còn vướng mắc dự định gây dựng gia đình nhỏ, sớm là trong hè 72 nếu mọi chuyện suông sẻ. 
Nhân đây phải nhắc đến anh NXN một người bạn trong số ưu tú nhất của THSV thủa đó, trong lần gặp lại anh vào mấy tháng đầu năm 73, lúc anh trở 
lại Pháp điều đình viện trợ, anh đã có câu thúc giục “Sao còn chờ gì mà không về giúp nước.”  
Thật mà nói lúc đó hòa đàm Paris đã kết thúc, chuyện Hoa Kỳ buông rơi VNCH đã quá rõ rệt và thái độ chờ xem động tĩnh ra sao thì chỉ là chuyện 
thường tình.  
Đáng phải kể là anh NXN, trong mùa hè 69 lúc đó anh đang là chủ tịch THSV, có thể được xem như người đã đặt viên gạch đầu cho sự hình thành của 
‘phong trào hồi hương’, được tiếp nối sau đó qua ‘chuyến trở về tượng trưng Nối vòng tay lớn’ do anh TVB thực hiện. 

Một đòi hỏi tìm hiểu thôi thúc 
Cuộc sống ở xa khó cho thấy và không giúp hiểu rõ được thực trạng bên nhà. Càng khó biết hơn là những chuyện ảnh hưởng đến vận mệnh đất nước. 
Vì thế 30-4-1975 ngày VNCH cáo chung vẫn là một điều không hiểu được rõ đối với tôi. Từ đó mới có nhu cầu tìm hiểu đau đáu trong lòng. Trong 
lúc đó thực tế đã đưa đến quyết định ‘xin chọn nơi này là quê hương’, xin làm công dân Pháp quốc. Sau đó tổ gia đình bé nhỏ và công việc mưu sinh 
hàng ngày chiếm đoạt toàn giờ của cuộc sống khiến cho mấy chục năm qua đi nhanh chóng trong những ưu tư và ưu tiên mới và khác. 
 
Nhưng không biết sao nhu cầu tìm hiểu vẫn còn nguyên vẹn và việc tìm hiểu được khởi đầu vào mấy năm gần đến tuổi hưu trí, lúc sẵn có nhiều thì giờ 
để tìm đọc và tra khảo tài liệu.  Duyên may đưa tôi tìm ra khối Sử liệu của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Không có khối tài liệu nào chính xác hơn kho tàng 
này cho ai muốn tìm hiểu về đường lối, chính sách đối ngoại của các chính phủ Hoa Kỳ. Nó giúp ta bỏ được thái độ dễ dãi để mà vội kết luận là Mỹ 
‘Ba đầu, sáu tay’và ‘gì cũng do Mỹ hết’. Song cũng phải biết là sự thật không hiện ra 100 % vì đã có sự thanh lọc bắt buộc phải có của các sử gia Mỹ 
trước đó. Phần còn lại kia dù có bị xem là phụ và để nằm trong bóng tối lại có khi có giá trị không nhỏ, tùy theo việc và tùy mắt người xem. 
Tôi khám phá được nhiều chi tiết thật đáng được ghi lại kẻo phí uổng cái công tìm tòi mỏi mệt. Từ đó tôi cố gắng viết đâu ngờ việc này còn trăm lần 
mệt mỏi hơn việc đọc cho biết, cho hiểu. Nhưng làm sao khác được! Thôi đành cố viết để ai thích thì có dịp đọc chơi.  

Trở lại chuyện ông Diệm 
Chính vì muốn xem thử có phải ‘gì cũng Mỹ’ không mà bài viết đầu tiên mang tựa ‘Retour sur l’arrivée au pouvoir de Ngô Đình Diệm’ (Trở Lại Việc 
Ông Diệm Tham Chính). Bài này được đăng vào tháng 3 năm 2013 trong nguyệt san Good Morning của Ái Hữu Cựu Học Sinh Trường Jean Jacques 
Rousseau. Bài dựa vào vài tài liệu Mỹ trong đó một số sự kiện minh chứng rõ ràng việc chẳng có Mỹ nào [đang cầm quyền] hay có Tây nào [đang 
cầm quyền] trong chuyện ông Diệm về Sai Gon làm thủ tướng. Chung quy là do cái nhìn xa của cả hai ông Bảo Đại và ông Diệm cộng với hoàn cảnh 
và vai trò đặc biệt của ông Luyện em ông Diệm mà thôi. 
Chính phủ Mỹ lúc đó còn cho là ông Diệm chắc chỉ cầm quyền được vài tháng là cùng. May cho ông Diệm là đại tá không quân Lansdale, lúc đó làm 
cho CIA, người được nhiệm vụ giúp miền Nam đứng vững bên phía thế giới tự do đã thấy là việc đó dễ thực hiện nhất với ông Diệm. Và ông ta đã 
thành công giúp ông Diệm giữ nguyên địa vị trước sự chống đối và phá rối của Pháp với sự đồng tình của cựu hoàng Bảo Đại. Ngay cả ông đặc sứ Mỹ 
Collins vào tháng 4 năm 1955 cũng đã đề nghị tống thống Eisenhower thay thế ông Diệm bằng ông Trần Văn Đỗ hay ông Phan Huy Quát. 
Sau hơn một năm trời khó khăn, đuổi được tướng Hinh người trung thành với Bảo Đại, dẹp được loạn Bình Xuyên, thu phục được đa số quân Cao 
Đài- Hòa Hảo với sự trợ giúp của Lansdale, ông Diệm mới có dịp thuận lợi để thực hiện ý định mang lại cho dân hạnh phúc, đem lại cho nước yên 
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bình mà ông hằng ôm ấp trong lòng từ bao lâu. Nay ông đã chiếm được thiện cảm của chánh phủ Mỹ và có được sự giúp đỡ tận tình của Hoa Kỳ từ 
đây.  
Ông cũng cần rảnh tay hơn nên tổ chức trưng cầu dân ý để loại bỏ ông Bảo Đại, người đã đi sống ở Pháp từ đầu năm 54. Ông Bảo Đại trước khi đi lại 
còn cài hai thuộc hạ của Bảy Viễn, viên lãnh chúa Bình Xuyên, vào cầm đầu Công An- Cảnh Sát, gây cho ông Diệm nhiều khó khăn trong gần 1 năm 
qua. Thế mà vẫn có người đặt ra vấn đề trung thủy! Song sau đó ông Bảo Đại biết điều cũng không hề lộ vẻ oán trách ông Diệm về chuyện này.1  
 
Phải ghi nhận ngay là những gì biết được về ông Diệm trong thời buổi ông chưa cầm quyền đều cho thấy ông là một người có lòng với dân với nước. 
Ông lại được tiếng thanh liêm, trong sạch.  
Trên đường xuất ngọai năm 1950, trong một Tuyên ngôn, ông Diệm đã nhìn nhận giá trị kháng chiến yêu nước, kêu gọi anh em đừng để Việt Minh lợi 
dụng yêu cầu giải phóng mà thực hiện mục tiêu cách mạng thế giới của quốc tế cộng sản. Ông còn hứa hẹn dành một vai trò xứng đáng cho anh em 
kháng chiến trong chế độ miền Nam.2 
Lúc đó quần chúng Nam Kỳ trong khát khao độc lập, không nhìn xa như ông Diệm để thấy được là cộng sản mưu đồ cách mạng vô sản thế giới, nên 
ùn ùn tham gia kháng chiến. Họ hăng say kháng chiến theo truyền thống Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực v.v…để giải phóng đất nước chứ 
chẳng phải theo gì Marx, Lénine. 
Trong tình huống này, thành quả kháng chiến [đã là] niềm tự hào của người Nam Kỳ. 
Ông Diệm lại còn từng nói : “Có Người Nam Kỳ là được Đất Nam Kỳ. Giữ được Đất Nam Kỳ là giữ được nước.”3  
Như vậy thì có thể hiểu là ông Diệm đã có ý định huy động toàn thể dân chúng sống trên đất Nam kỳ trong một thế đoàn kết để giữ đất Nam kỳ, giữ 
nước. Với tinh thần yêu nước thương dân sẵn có, hy vọng ông thực hiện được ước mơ no ấm của người dân thật không nhỏ lúc đó. 

Chống Cộng được đặt thành quốc sách nhưng Tố Cộng lại là chuyện sai lầm 
Ông Diệm không theo con đường cộng sản, ông đã là người nhìn xa hiểu rộng. Ông còn chọn ngay chuyện chống Cộng làm chính, đặt lên hàng quốc 
sách. Xong ông từ chối tổng tuyển cử năm 56, tránh cho dân miền Nam có thể nhầm lẫn vì không biết cộng sản mà vào tròng trong ảo tưởng thống 
nhất, độc lập. Đó là một chọn lựa sáng suốt.  
Nhưng chống Cộng cũng có nhiều cách. Chẳng may ông lại chọn hình thức cực đoan nhất và sai lầm nhất qua phong trào ‘‘Tố Cộng- Diệt Cộng’’. 
Tố Cộng là gì lúc đó? Tố Cộng là truy lùng những thành phần đã đi theo Việt Minh chống Pháp, bắt bớ, tra tấn rồi cầm tù hay sát hại. Ông đã quên là 
hàng ngũ Việt Minh đâu chỉ toàn là cộng sản. Ngược lại đại đa số trong Nam là những người yêu nước muốn đánh đuổi giặc Tây. Nhưng dưới mắt của 
công an, mật vụ Cần Lao thì kháng chiến phải là cộng sản. Song cộng sản cũng chẳng có bao nhiêu, thành ra thiên cộng rồi thân cộng cũng là cái tội. 
Sau cùng ai chống ông Diệm đều bị cho là cộng sản, cần phải tiêu diệt. Nếu không thì đào đâu ra cộng sản để mà tố, để mà lấy công với thủ lãnh.    
Việc này được giao cho Phong trào Cách Mạng Quốc Gia, mặt nổi của Đảng Cần Lao. Tổ chức Cần Lao thì không chặt chẽ, việc kết nạp, huấn luyện 
không ra hồn lại bị đám thời cơ xâm nhập đông đảo để thừa thế lộng hành, kiếm chác. Con số thành viên phong trào và đảng viên nhanh chóng lên đến 
hàng triệu. Làm sao mà có thể tránh để xảy ra những vụ giết chóc vô cớ, bắt bớ oan khiên để chiếm đoạt tài sản hay trả thù cá nhân ? 
Số lượng các nạn nhân hẳn rất cao vì tương xứng với lực lượng hùng hậu của những kẻ đi làm chuyện bậy. 
Phải nhớ lại là ông Diệm đã nhanh chóng tiêu diệt đa số cán bộ cộng sản được gài lại trong miền Nam chỉ trong vòng 2, 3 năm đầu. Số này được ước 
lượng một cách rộng rãi là trong khoảng từ 5 đến 10 ngàn ; đồng thời số người được gửi thêm vào Nam rất nhỏ trong giai đoạn đó. Như vậy số bị oan 
phải rất lớn vì ‘‘một công bố năm 1961 do chính phủ đưa ra gợi ý tổng số người bị bắt giữ và thiệt mạng dưới bàn tay lực lượng an ninh lên tới trên 
60000 người.’’4  
 
Ông Diệm đã quên bẵng lời hứa hẹn trọng đãi người kháng chiến quốc gia. Ông Nhu lại chạy tội, nói với ông Khuê : ‘‘Ông Diệm không phải không 
muốn làm, nhưng việc tế nhị quá, phải đi từ từ. Ngay lúc ông mới sang Hoa Kỳ, người Mỹ không mấy thưởng thức bản Tuyên Ngôn. Phải dè dặt đừng 
để Hoa Kỳ e ngại.’’ Như thế có phải là ông Nhu đã sợ Mỹ không giúp, mặc dù ông anh đã lên làm thủ tướng mà rồi để ông anh nhầm đường tai hại. 
 
Nói một cách hơi quá đáng, cho tiện cho nhanh, thì ông Diệm đã đàn áp đại đa số người dân Nam Bộ ngoại trừ số 10% là người công giáo. 
Công giáo đã có thể thành một lá bùa hộ mạng. Hơn thế, sau này ta mới biết ra là cán bộ cộng sản muốn đến gần ông Diệm ông Nhu để hoạt động nằm 
vùng thường hay xưng tội, nhập đạo. Điều này lại vạch rõ thêm một yếu điểm tệ hại của chế độ. 
Làm sao có được cái thế đoàn kết toàn dân để đối phó với hiểm họa xâm lăng từ miền Bắc. 

Độc tài, gia đình trị 
Ông Diệm cũng thiết lập ngay một chế độ độc tài qua bản hiến pháp dành cho ông một quyền hạn rộng lớn. Nghĩ cho cùng việc đó cũng phải thôi vì 
một chế độ dân chủ tự do theo mẫu mực Tây phương cũng không thích hợp được với hoàn cảnh đất nước lúc bấy giờ.  
90% phần trăm dân chúng sống ở thôn quê, ai nào cần gì thứ dân chủ tự do đó. Họ chỉ muốn tiếp tục đề cử những người sống gần, ở gần mà họ biết là 
xứng đáng lên làm đại diện. Ông Diệm lại sai lầm dẹp bỏ lệ này. 
Về phần 10% số dân chúng sống trong các đô thị, họ cũng chấp nhận hiến pháp đã được ban hành. Nhưng chính ông Diệm lại chẳng tôn trọng nó mà 
còn đi quá xa trong việc ngăn cấm những tiếng nói khác ý ông. Họ bị ngăn chặn tranh cử vào Quốc hội. Báo chí mà phê bình chánh phủ thì bị đóng 
cửa. Chống đối bị bỏ tù qua tội cộng sản hay thân cộng sản. Ông Diệm còn cầm quyền sinh sát, giam cầm và nắm giữ luôn cả tứ quyền.   
 
Điều nổi bật thứ hai của chế độ là ông Diệm quan niệm ông phải cầm quyền cùng các anh em ông, một cách tự nhiên. Ông không cho đó là một sự áp 
đặt vô căn cớ lên cuộc sống của miền Nam. Hiến pháp nào quy định việc đó ? Chính sự lố lăng này dẫn đến tất cả mọi lố lăng khác, làm mầm mống 
cho sự xụp đổ của chế độ. 

                                                             
1 Bùi Diễm, Gọng Kìm Lịch Sử, p. 147 
2 Hồ Sỹ Khuê, Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm và Mặt Trận Giải Phóng, p.192 
3 Hồ Sỹ Khuê, Hồ Chí Minh, Ngô Đình Diệm và Mặt Trận Giải Phóng, p.273 
4 Edward Miller, Liên Minh Sai Lầm, trang 505. 
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Việc các anh em ông, ông Thục, ông Nhu và ông Cẩn mỗi người một cách, dựa vào cái thế tổng thống của ông để mà lũng đoạn mọi sinh hoạt trong xã 
hội không thể được xem như một chuyện bình thường. Và người dân đã buộc tội là gia đình trị, đương nhiên theo một nghĩa xấu, vì họ làm chuyện 
xấu, chuyện bậy nhiều không kém chuyện tốt, chuyện phải. 
Trường hợp ông Cẩn tiêu biểu nhất cho tình trạng tệ hại này. Bản chất là một người vô học ông trở thành ‘‘lãnh chúa miền Trung’’ với cả quyền sinh 
sát trong tay. Lúc chế độ sụp đổ ông có được một tòa án xét xử và lãnh bản án tử hình. 
Ông Thục do là linh mục, sau lên đến Tổng giám mục, nên chuyên làm kinh tài để xây nhà thờ và phát triển đạo công giáo. 

Ông Nhu ‘le génie malfaisant’  
Đáng nói đến nhiều và sau cùng là trường hợp ông Nhu. Tôi phải dùng tiếng Pháp cho tít này mới đúng theo ý được. Vì nếu tạm dịch là ‘hung thần’ 
thì không đúng hẳn. Tôi cho là ông Nhu có làm điều sai hại cho chế độ không vì bản chất ông tàn ác mà vì ông thấy có lúc cần phải hung bạo nếu cần 
thiết. Có lẽ vì chủ quan nghĩ mình hơn người, ở trên cả luật pháp. 
Từ vai trò một cố vấn bên trong hậu trường ông trở thành ông Cố vấn chính trị, công khai và chính thức chi phối và ảnh hưởng lên mọi sinh hoạt nhà 
nước.  

Một triết lý cao đẹp để làm gì ?  
Ông có tiếng thông minh và có trí tuệ. Điều đó lại chẳng giúp ông tránh làm những chuyện bậy tầy trời như tìm cách lật đổ ông Sihanouk dẫn đến tình 
trạng ông Sihanouk để mặc Hà Nội làm đường mòn Hồ Chí Minh qua lãnh thổ Miên để xâm nhập miền Nam. 
Uyên bác, ông giúp soạn thảo hiến pháp, hình thành triết lý Cần Lao Nhân Vị là những chuyện cần thiết trên bình diện tư tưởng để đối lại chủ thuyết 
cộng sản. Trên thực tế triết lý Cần Lao Nhân Vị chẳng mang lại ích gì cho việc chống cộng. Ông cũng chẳng rèn luyện được cho ra hồn các cán bộ 
Cần Lao với triết lý cao đẹp của ông. Về phía dân thì chẳng ai thấy cần phải bận tâm đến, có cũng như không, vì họ còn mải lo chuyện áo cơm thiết 
thực hơn.  
Ông Diệm cũng nghe em mang triết lý Cần Lao Nhân Vị áp dụng vào cả một chương trình xây dựng nông thôn với nhiều kỳ vọng tốt đẹp. Từ Dinh 
điền qua Khu trù mật đến Ấp chiến lược.  
Trong bước đầu, nỗ lực cho nông thôn qua cải cách ruộng đất thì triết lý Cần Lao Nhân Vị không mấy ảnh hưởng vì chương trình này không mang 
tính chất tập thể. CCRĐ đúng và tốt trên nguyên tắc nhưng cũng chỉ thành công có ‘‘một nửa’’ vì thiếu tài chính do tiền đã được dồn nhiều và ưu tiên 
vào quân đội. Chính ông Durbrow đã phải khuyến cáo về điều này.  

Xây dựng nông thôn 
Sau mới có Dinh điền và Khu trù mật. Đây mới là một chương trình xây dựng nông thôn qui mô lấy triết lý Cần Lao Nhân Vị làm căn bản với kỳ vọng 
thực hiện một cuộc cách mạng nhằm thay đổi toàn diện nếp sống của nông thôn. Đó là ý định của hai ông Diệm, ông Nhu. Nhưng kỳ vọng của họ quá 
lớn, quá cao siêu và đến quá sớm với trình độ hiểu biết của nông dân. Thiếu thực tế vốn là một trong những thiếu sót căn bản của ông Nhu. Kết quả là 
thành công có nhưng thất bại cũng có và các hậu quả không tốt đẹp đã hiện rõ dù chương trình được bắt nguồn từ những ý tưởng cao hay của ông Nhu 
như ‘‘Tự túc, tự cường’’, ‘‘Cộng đồng, đồng tiến’’.  
Phải nói rõ thêm là Dinh điền chính yếu nhắm vào khối dân di cư từ Bắc vào và gần như được bắt đầu hoàn toàn từ chỗ không, từ chỗ mới. Chỉ có một 
số ít người dân Nam bộ sống trong những khu vực quá đông dân mới được khuyến khích tham gia. Thành lập những khu này đòi hỏi nhiều công trình 
phá rừng, làm đường, đào kinh, đắp đê, rời nhà từ xa (cho ai đã có) rồi xây nhà… Ở đây việc tụ tập người dân di cư vào một nơi không đặt ra vấn đề 
nào đặc biệt vì đâu cũng là ‘đất hứa’ cho họ khi họ đã có sẵn niềm tin vào một cuộc sống cải thiện hơn. Do vậy dù có ít tiền như trên đã nói, ở đây 
người di cư dễ chấp nhận chịu đựng, hy sinh để thực hiện chương trình. Những lý tưởng tự lực cánh sinh để ‘‘cộng đồng, đồng tiến’’ gần như tự nhiên, 
không trở thành ép buộc. Cho nên chương trình dinh điền đã đóng góp giải quyết êm đẹp vấn đề định cư khối dân tỵ nạn gần một triệu người và là một 
thành công đáng kể. 
Khu trù mật thì khác. Được chọn làm ở chỗ dân đang sống sẵn và rải rác, một đặc tính của làng xóm vùng Lục tỉnh, với ý định là gom dân lại để gia 
tăng an ninh, để dân có thể dễ dàng hưởng các tiện nghi chung dược thiết lập như chợ, trường học, trạm y tế v.v…Công trình có thể đòi hỏi ít hơn về 
các mặt phá rừng, làm đường, đào kinh, đắp đê. Song việc rời bỏ nhà cửa thì đương nhiên phải nhiều hơn cho các dân Nam bộ đang sống sẵn đó và là 
một sự ép buộc. Đối với nhiều dân ruộng vườn không còn gần cạnh chỗ ở như trước. Rồi vẫn lại nạn thiếu tiền nên người dân tự dưng phải lao động 
cho việc chung, phải rời nhà riêng mà lại không được đền bù đầy đủ nên sinh ra bất mãn trước khi thấy được và hưởng được các tiện nghi chỉ đến mãi 
sau. Đối với họ, đã quen với cuộc sống phóng khoáng, dễ dãi thì họ khó lòng hưởng ứng chương trình này được. Chính vì có thấy lòng dân oán thán 
nên ông Diệm đã phải ngưng việc thực hiện các khu trù mật rất sớm, chỉ cho xong một phần tư của con số dự định ban đầu.  

Đảng Cần Lao 
Vẫn tiếp về chuyện ông Nhu thì mặc dù uyên bác nhưng ông Nhu lại thiếu tài tổ chức. Đảng Cần Lao do ông chủ trương và thành lập là một điều cần 
có để hậu thuẫn cho việc làm ông Diệm và chính phủ. Nhưng không hiểu sao ông lại cho là một đảng kín mới hơn. Thực tế lại cho thấy đó là một sai 
lầm.  
Ông không có khả năng và thì giờ để theo rõi, kiểm soát hết mọi hành vi của cán bộ Cần Lao, không nắm vững được các cán bộ nên Cần Lao đã đồng 
nghĩa với bắt bớ, giam cầm, thủ tiêu như đã nói trên.  
Thêm nữa là tiếng xấu về tham nhũng. Chính ông Nhu đã khởi đầu các chuyện kinh tài để đảng có phương tiện hoạt động, để chính phủ có quỹ đen, 
quỹ trắng, có vốn đầu tư để thành lập các công ty quốc doanh, đóng góp vào việc phát triển và mở mang nền doanh nghiệp tư. Nói chung là để xây 
dựng nền kinh tế quốc gia. 
Nhưng mau chóng đã có tiếng đồn về Cần Lao tham nhũng, một trong các vũ khí của cộng sản, sau cũng trở thành chuyện thật cho dù có một thì cộng 
sản đã nói thành mười. 
Bức màn bí mật lại còn làm các tội ác, tội hà hiếp, tội làm tiền ăn tiền xảy ra dễ hơn, nhiều hơn vì được che dấu dễ dàng hơn. Tệ hại thêm là mọi việc 
xấu trong thiên hạ cũng lại dễ bị gán cho Cần Lao.  
 
Những tổ chức ‘‘Thanh niên, thanh nữ cộng hòa’’, một sáng kiến của ông Nhu để gây dựng một lực lượng trẻ, mạnh, nhằm thực hiện cuộc cách mạng 
nhân vị mà lại dựa vào giới công chức có tiếng là bảo thủ. Chuyện này đã khiến ông Đoàn Thêm, một nhân chứng khả tín, mỉa mai « Không biết hàng 
ngũ mang áo quần xanh kia, sắp hàng thao diễn chỉnh tề, có mang lại cho chế độ được gì ? ». Trông ngoài thì thật giống các đoàn ngũ áo đen của 
Mussolini. 
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Thật ra lúc đó chưa phải là lúc Hà Nội có thể nghĩ đến chuyện tấn công như vậy. Lo vậy là chẳng thấy được chiến lược của họ. Đáng lẽ ra nếu đánh 
giá đúng được là cuộc tổng tấn công này chưa thể xảy ra trong vòng 5, 7 năm rồi đặt nặng hơn việc phát triển kinh tế thì chắc hẳn kết quả sẽ tốt đẹp 
biết chừng nào. Đừng quên là số tiền đổ vào quân đội chiếm một phần rất lớn của số tiền viện trợ Mỹ. 
Tình hình này ở Sài Gòn không có gì thay đổi lớn lao tính đến tháng 11 năm 1963, ngoài chuyện cố vấn Mỹ từ số 685 đã tăng lên 785 trong năm đầu 
của Kennedy cho đến 9000 người cuối năm 62 vì chiến tranh vẫn chưa ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt ở thị thành. Ở Sài Gòn bộ mặt chiến tranh chỉ 
hiện ra rõ rệt hơn với các hàng rào giây thép gai quây quanh các cơ sở nơi người Mỹ cư ngụ. 
Ở thôn quê tình hình chiến sự mới căng thẳng hơn với các vụ đụng độ gia tăng về tầm số, về mức độ giao tranh cũng như về số quân tham dự.  

Mất lòng dân 
Sự sống còn của một chế độ tùy thuộc nhiều vào yếu tố lòng dân. 
Phải thấy là đối với đa số người dân ở nông thôn đời sống đã không được cải thiện. Chương trình xây dựng nông thôn thì làm hài lòng ít mà gây bất 
mãn lại nhiều.  
Đối với dân chúng thị thành thì đời sống có phần sung túc hơn nhưng điều đó chỉ được xem như một đà tiến bộ bình thường của một xã hội ít có ảnh 
hưởng chiến tranh. Thành phần ưu tú còn cảm thấy nhiều phiền bực vì thiếu tự do, dân chủ. 
Song chuyện chính vẫn chỉ là quốc sách chống cộng mà cán bộ Cần Lao đã áp dụng mù quáng và cực đoan qua phong trào tố cộng. Nó đã gây ra biết 
bao thù hận, oán ghét trong lòng dân từ thành thị đến nông thôn. 
Ai cũng có thể nhận ra rằng nếu ông Diệm khôn ngoan lôi kéo thành phần kháng chiến quốc gia về phía mình và lo chuyện cơm áo cho dân thì làm 
sao mà 10 ngàn cán bộ cộng sản và Hà Nội lập ra được MTGP để dựa vào đó đánh chiếm miền Nam.  
Nếu ông xây dựng dân chủ, phát triển kinh tế cho dân gian no ấm thì làm sao có ‘‘nước trong Nam cho cá cộng sản bơi lội’’ ? Làm sao có sự chống 
đối ngày một lan rộng trong lòng dân Nam bộ ?  
Ông Diệm đã có thừa đủ điều kiện thuận tiện để thắng cộng sản nhưng lại không làm.  
Không kể tới vụ cán bộ cộng sản định ám sát ông ở Ban Mê Thuật thì cũng đã có vụ 2 phi cơ oanh tạc dinh Độc Lập, vụ nhóm Caravelle với 18 trí 
thức có tiếng miền Nam, họp báo công bố kháng thư. Lại đến đảo chính hụt 11/11/1960, tất cả chỉ nói lên tình trạng ông Diệm đã hoàn toàn đánh 
mất lòng dân. 

Phải có đảo chánh  
Thất bại nặng nề với quốc sách chống cộng sai lầm, ông Diệm còn không giải quyết ổn thỏa vụ Phật Giáo, rồi lại lăm le bắt tay với Hà Nội. Hỏi làm 
sao quân đội không tiếp tục tìm cách đảo chánh ông. Năm 1963, một cách tự phát, ít nhất cũng có đến 3 nhóm dự định đảo chánh : nhóm Phạm Ngọc 
Thảo, Huỳnh Văn Lang, nhóm của ông Trần Kim Tuyến, nhóm các tướng Dương Văn Minh, Lê Văn Kim, Trần Văn Đôn. Rõ là Mỹ chẳng cần nhúng 
tay vào, cũng như vụ 11/11/60.  
Nhưng thật ra lần này thì Mỹ lại muốn và có nhúng tay sâu đậm. Có nhiều lý do mà hai lý do chính lúc đó, một là Hoa Kỳ đang áp lực ông Diệm 
phải bỏ ông Nhu [mà không xong] rồi ông Nhu lại bài Mỹ, muốn bắt tay với Hà Nội và hai là đúng dịp ông Kennedy thấy cần có thay đổi ở Sài 
Gòn để việc tranh cử cho nhiệm kỳ 2 dễ thành công hơn. Do vậy mà các tướng đã được Mỹ khuyến khích và hứa hẹn giúp đỡ viện trợ.  
Tướng Đôn có nói rõ với họ « Không cần tiền, cũng không cần vũ khí, chỉ cần tinh thần và lòng can đảm mà những điều đó chúng tôi đã có đủ ». 
Trong vụ này tướng Trần Thiện Khiêm đã tỏ ra rất khôn ngoan, để cầm chắc an toàn cho bản thân, để bảo đảm đảo chánh thành công sau khi thấy rõ là 
Mỹ ủng hộ chuyện này. Lúc được Mỹ ngỏ ý bật đèn xanh vào ngày 26 tháng 8 ông Khiêm chắc chưa muốn đảo chánh xảy ra và khéo léo đi nước đôi. 
Chỉ một ngày sau ông bịa đặt cho giới chức Mỹ biết là một vụ đảo chánh sẽ xảy ra trong một tuần với hai mục đích : Một là thử quyết tâm của 
Hoa Kỳ trong việc ủng hộ đảo chánh và hai là chỉ cho Hoa Kỳ thấy rõ vai trò hệ trọng của tướng Đính, phải kéo ông Đính bằng được qua phe đảo 
chánh thì lúc đó thành công sẽ dễ như trở bàn tay. 9  
 
Ông Kennedy sau lần thất bại trong toan tính lật đổ Castro ở Cuba có ý muốn, đúng hơn, có đòi hỏi là nếu có đảo chánh thì đảo chánh phải thành 
công. Tướng Đính, con cưng của chế độ, nếu không theo đảo chánh thì đảo chánh rất khó thành. Vì thế tướng Đính đã được Mỹ mua chuộc theo như 
Sloyan kể lại. Cũng theo Sloyan, đại sứ Mỹ Cabot Lodge còn không để cho phụ tá Dunn của ông mang xe đi đón ông Diệm sau khi được biết ông 
Diệm đang ở nhà thờ cha Tam.10  
Từ đó nếu nghĩ là Kennedy và Lodge chấp nhận ý tưởng ông Diệm có thể bị giết thì rõ đó không phải là một mộng tưởng. Họ đã tránh núp sau phát 
biểu ‘‘Phải để mặc các tướng tùy tiện quyết định.’’ 
Đảo chánh thành công làm sụp đổ chế độ, kéo theo cái chết tức tưởi, tồi tệ và bi thảm của ông Diệm, ông Nhu. Hai ông quả thật không đáng chết như 
vậy và tướng Dương Văn Minh người chủ mưu với sự tán thành của vài tướng khác phải bị lên án gắt gao. Đại úy Nhung, người cận vệ ông Minh và 
là kẻ được sai làm sát thủ sau cũng bị thủ tiêu để phi tang.  

Hết sáng suốt 
Sau khi thoát nạn đảo chánh 11/11/60 ông Diệm vẫn còn có thế và có thể thay đổi chính sách để xoay lại thế cờ. Lúc đó vẫn chưa muộn. Ta đừng quên 
là đầu năm 61 ông Kennedy lên làm tổng thống cũng vì quen biết ông Diệm trước và có nhiều thiện cảm, đã sẵn lòng hỗ trợ ông Diệm theo đề nghị 
của Lansdale và đã giúp ông Diệm mọi phương tiện dồi dào. Ông Kennedy chấp thuận ngay và dễ dàng việc ông Diệm xin tăng 20000 quân mà còn 
phê bình ‘‘sao lại ít vậy?’’.  
Khổ thay việc mau lẹ giúp ông Diệm vô điều kiện cũng lại có mặt trái của nó. Ông Diệm như được khuyến khích đi nguyên đường cũ. Chắc ông lại 
càng tin vào những lời khen tụng quá đáng, nói đúng hơn, những lời nịnh bợ vô lối, như ‘chí sĩ’, ‘anh hùng dân tộc’ hay ‘lãnh tụ anh minh sau khi bôn 
ba nơi hải ngoại nay về đây cứu dân, cứu nước’. 
Thổi phồng, tâng bốc, nịnh bợ đã làm thực chất của con người ông biến đổi. Ông mờ mắt, lạc trí khôn, không thấy mình đang lầm đường lạc lối một 
cách tai hại. Rồi say sưa trong ảo mộng quyền lực ông quên hẳn bổn phận với dân với nước, chỉ còn lo nghĩ đến chuyện bảo vệ ‘ngai vàng’ và gia tộc. 
 
Sự thật vào năm 1963 là thế mặc dù cũng có sự thật ông Diệm yêu nước thương dân lúc ông chưa nắm quyền.  
                                                             
9 Bùi Ngọc Vũ, ‘Le Feu Vert US et le Meurtre du Président Diem, ‘L'Idee d'un Coup d'Etat pour Remplacer Nhu et Diem. Pourquoi et Quand ?’, ‘ 
Comment le Feu Vert US Etait Passe a l'Orange ?’ Good Morning các số 151,153 và 154. 
10 Patrick Sloyan, The Politics of Deception, p. 202-205, 227, 238. 
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Giả dụ lúc về nắm quyền, sau khi cầm vững được tay chèo hơn một năm sau, ông Diệm mang những ý tưởng ông đã ôm ấp lúc trước khi cầm quyền ra 
áp dụng, thay vì mù quáng nghe theo ông Nhu, thì mọi chuyện chắc hẳn đã khác. 
Việc con người ông thay đổi theo một chiều xấu tệ hơn đã là nguyên do khiến chế độ sụp đổ để rồi ông phải trả một giá quá đắt bằng chính sinh mạng 
mình. Điều mỉa mai là có lẽ cho đến lúc chết ông vẫn tin chắc là con đường ông đi là đúng, cho dù thỉnh thoảng ông có nghe thấy vài lời khuyến cáo 
nhưng ông cũng chẳng tin. 

Đúng ra chết là phải hết chuyện 
Có người nghĩ và nói ông Diệm mà sống thì VNCH sẽ không bị mất. Ta phải nhìn nhận là tình hình an ninh không tệ ngay trong lúc vụ Phật Giáo 
đang mãnh liệt thử thách chế độ. Lúc đó Việt Cộng chưa là mối nguy sinh tử. Do đó nói như trên không hoàn toàn sai nhưng cũng không chắc được. 
Dẫu sao Hà Nội cũng đã chiếm được một ưu thế đáng kể từ ngày thành lập được MTGP và lấy quyết định gia tăng mãnh liệt công cuộc đấu tranh giờ 
đã nặng thêm nhiều về phần quân sự. Nếu Hà Nội gia tăng việc gửi quân xâm nhập lúc đó liệu các Ấp chiến lược, chỉ có công hiệu nhiều cho du kích 
chiến, có còn công dụng cho một trận chiến đã bắt đầu thay hình đổi dạng.  
Vả lại ngay sau khi ông Diệm, ông Nhu mất, đã lòi ra chuyện các cán bộ làm ít báo cáo nhiều, làm cho có chứ không làm thật và chỉ để khoe công, lấy 
điểm. Chương trình Ấp chiến lược đã được thi hành một cách cẩu thả và tệ hại. 
Sự thật vẫn là chế độ đang trên đà xuống dốc. Ông Diệm đã không thành công trong một hoàn cảnh thuận lợi hơn trước đó thì có lý do gì khiến ông sẽ 
thành công sau này ? Ý định bắt tay với Hà Nội có thể là một sáng kiến hay nhưng vẫn chỉ là một ảo tưởng của ông Nhu sau khi chế độ ròng rã tố 
Cộng, diệt Cộng không ngừng trong bao năm qua. Quân, dân nào có thể theo và để các ông trở mặt dễ dàng ? Lại còn phải tính đến phản ứng của Mỹ, 
lúc đó không thể để ông Nhu xúi ông anh đuổi Mỹ cuốn gói ra về. 
Rõ là ông Nhu vì trí tuệ cao siêu nên không có được ý nghĩ bình thường giản dị. Trong lúc ông vẫn còn cần tiền, cần súng đạn Mỹ nhưng ông và vợ 
ông lại tự cho quyền chửi Mỹ công khai. Và việc phải đến đã đến, như do định mệnh an bài, theo đúng ý nghĩ dân gian.  
 
Có người lại nói khác ông chết đi đưa đến sự xụp đổ của VNCH.  
Nói thế thì dễ quá vì sự thật là sau đó VNCH bị xóa sổ. Tuy nhiên xét kỹ lại thì sự xụp đổ bi thảm của miền Nam đâu phải là tất yếu. Có ai ngờ được 
là đám tướng lại có thể tồi tệ đến thế. VNCH xụp đổ rõ ràng vì nhóm tướng cầm quyền bất tài, bất lương và tham nhũng, không còn biết đâu là 
quyền lợi của dân và nước. Họ hoàn toàn bị Mỹ chi phối và đã phải bó tay nhận chịu bản án tử hình mà Mỹ áp đặt ngày Mỹ chia chác xong quyền lợi, 
quyền lực với Trung Cộng để ngăn chống Liên Xô. Một tinh thần dân tộc tinh khôn, nếu có, vẫn có thể cưỡng chế được cái số phận hẩm hiu của một 
con chốt Việt-Nam nằm trong một thế chính địa (géopolitique) dễ khiến các nước lớn dòm ngó.  
 
Cho nên ông Diệm chết rồi hãy để cho ông yên nghỉ. Điều đáng ghi nhận là ông đã bỏ phí một cơ hội bằng vàng để có thể xây dựng một miền Nam 
yên bình trù phú và chính ông đã mở đường cho MTGP. Chuyện đó mới là trách nhiệm trực tiếp của ông cũng như ông không còn trách nhiệm về mọi 
chuyện xảy ra sau ngày ông bị giết. Mọi suy luận thêm và khác đều vô nghĩa cũng như vô ích. 
Chuyện rất lạ là mấy chục năm sau khi ông mất đi, nhân vật Ngô Đình Diệm, vị Tổng thống đầu tiên của VNCH vẫn còn gây ra nhiều tranh cãi trong 
giới Việt-Nam tỵ nạn Cộng sản sống rải rác trên khắp thế giới, dẫn đến chuyện phơi bày trên mạng nhiều nhận định quá quắt, hoàn toàn thiếu khách 
quan. Nó cũng phơi bày cái yếu kém của thành phần ưu tú trên bình thường, lẽ ra đã phải dồn sức vào việc tìm lối dẫn đường. 
Đất nước còn đó, ‘quốc gia’ thì đã mất mà người còn là quốc gia thì vẫn chưa thấu hiểu được bài học đau thương, vẫn không tìm thấy đường đi, vẫn 
loay hoay xâu xé nhau trong màn bi kịch do đối thủ thắng cuộc, giàn dựng từ bao năm qua. Chẳng ai bảo được ai. Vẫn duy là một vấn đề tổ chức và 
lãnh đạo, cố hữu từ bao thế hệ, cũ rích và nhàm chán, kết quả của lý tưởng tự do không được hiểu kỹ. 
  
Cũng tình cờ tôi lại viết những hàng này trong một niềm tủi nhục dâng tràn, trong lúc thế giới xôn xao về triển vọng hòa bình trên bán đảo Triều tiên, 
nơi một Bắc Hàn cộng sản và một Nam Hàn quốc gia còn gần 40000 người Mỹ đóng quân, vẫn còn đang đối đầu nhau từ năm 1953. Tình trạng Việt-
Nam sau 1954 tự nhiên được gợi lại và nhắc là lúc đó tình trạng Nam Việt-Nam còn khá trội hơn Nam Hàn của năm 53. Cơ may của miền Nam không 
phải là không có. 
Rút cục phải thấy là Nam Hàn, Bắc Hàn không được thống nhất thì đã có sao đâu ? Mà lại tránh cho hàng triệu người chết, tránh được bao đau thương 
đổ vỡ. Để rồi ngày nay Nam Hàn văn minh, tân tiến lạ kỳ dù chỉ bắt đầu chuyển mình từ 1963, năm ông Park Chung Hee, cũng một ông tướng, lên 
làm một tổng thống ‘độc tài’.  
Ôi người ta thế sao mình lại vậy? Phải chăng khác biệt là do lãnh đạo tài giỏi hay dốt dở, cộng thêm tình trạng dân trí yếu hèn hay hùng mạnh. 
 
      *  * 
       * 
Chỉ còn vài bài viết chót cùng ? 
Chuyện viết lách bắt đầu bằng một bài về ông Diệm về nước, sau thuật lại vụ ông bị đảo chánh và thảm sát. Nó nhìn vào chuyện hòa đàm Paris rồi đi 
qua xuốt thời kỳ ông Bảo Đại có quyền. Nó đang tiếp đến giai đoạn ông Diệm cầm quyền 1954-1963 với 13 bài mà còn chưa hết. Cả loạt bài này được 
viết bằng Pháp ngữ, đăng trong nguyệt san Good Morning của trang mạng aejjrsite.free.fr 
Bài này thì trong ý định đầu, là bài tóm tắt và kết thúc loạt bài về thời kỳ ông Diệm để đánh dấu và ghi nhớ cái tháng 11 trọng đại và oan khiên của 
tròn 55 năm về trước. Dù tiếng Việt viết không quen bằng tiếng Pháp sau hơn 50 năm sống gần Paris nhưng người viết vẫn thấy cần phải dùng tiếng 
Việt. Một phần để bài viết có thể đến với nhiều người Việt hơn. Phần khác là vì phải phơi bày chuyện tệ hại, buồn thảm của phía quốc gia người viết 
cũng thấy ngượng và muốn tránh tình trạng ‘vạch áo cho người xem lưng’.  
Cũng vì nghĩ là Đệ Nhị Cộng Hòa chắc sẽ còn đưa ra thêm nhiều chuyện tệ hại hơn nữa nên người viết chẳng còn hứng thú mà chỉ thấy chán chường, 
ngao ngán. Biết đâu cho đến xong chuyện ông Diệm bài này lại là một trong vài bài cuối cùng của chuyến tìm về một đoạn quá khứ đau thương của 
đất nước. 
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